Lopend op het strand, aan de waterlijn, de

schuivende grens tussen water en land, bij hun

keerpunt, staan ze stil, draaien naar de zee,

weg van het land, en ze zeggen: cest fort beau.

S

Dat zijn niet hun woorden, dat is niet hun

taal. Het is alsof een ander spreekt door hun
mond. Het duurt maar enkele seconden — het
begin van een transitie, een ontmoeting van
personen, plaatsen en gebeurtenissen in hen.
Teruglopend denken ze aan wat gebeurde. Ze
denken aan beginnen en cindes, aan grenzen,
aan wat ontroert, wat beweegt. Ze denken aan
de kunst en dan het leven..
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